Beste inwoners van Neeritter,

Hierbij ontvangt u de 26ste nieuwsbrief van het
Dorpsoverleg Itter Laeftj met de volgende
onderwerpen:

Nieuwsbrief

November 2024

e Groen voor Grijs

e Even voorstellen: de mensen achter de
Dorpsbieb en de Heemtafel

e Dorpshuis ‘Ons Itters Thuis’

o Sfeerimpressie Open Monumentendagen

Groen voor Grijs

Enige tijd geleden is er een initiatiefgroep ontstaan:
‘Groen voor Grijs’. Met als doel om het Krekelbergplein
en de Driessensstraat groener, mooier, gezelliger,
maar ook zeker functioneel te maken en te houden
voor jong en oud. Inmiddels is er een start gemaakt
door het aanleggen en aanplanten van groene
geveltuintjes aan de Driessensstraat, Gasthuisstraat,
Wittesteegstraat en de Bosstraat.

Tijdens meerdere overlegmomenten met Gemeente
Leudal hebben de initiatiefnemers van ‘Groen voor
Grijs’ verdere stappen gezet om Neeritter een stukje
groener te maken! De eerste schetsontwerpen en
ideeén zijn besproken met een betrokken
adviesbureau. Met veel enthousiasme werd er
gekeken naar de plannen en ideeén.

De plannen zijn inmiddels ook gedeeld met de
bewoners en er wordt uitgekeken uit naar de volgende
stappen in dit mooie project.

Steun de verenigingen

Neeritter telt vele verenigingen, die ook regelmatig in
ons dorp in actie komen. Binnen de verenigingen zijn
veel leden actief om de vereniging gezond te houden,
maar daar is ook de hulp van inwoners bij nodig. In de
komende periode staan de volgende activiteiten op de
agenda (zie datums bij Agenda op achterzijde):

« Concert Harmonie St. Lucia in Sittard

« Viering Sint Maarten St. Nicolaascomité

o Jubileumweekend van VV De Walvaegers

« Intocht Sinterklaas St. Nicolaascomité

« Speculaasactie van Jong Nederland Neeritter

« Kerststerren en amaryllisactie van harmonie
St. Lucia

o Grabbelen Oudjaar St. Nicolaascomité

« Wafelactie van schutterij St. Lambertus

Samen met u als inwoner werken de verenigingen

van Neeritter aan een leefbaar en levendig dorp.

Dus neem vooral ook deel aan activiteiten van onze
verenigingen. Bezoek eens een concert en ondersteun
de diverse acties.




Even voorstellen: Ria Munnecom en
Carola Corstjens van de Dorpsbieb!

Wat is er allemaal te doen in de Dorpshbieb?

Je kunt hier bij ons een boek komen lenen. We
hebben het oude lokaal van groep 3 in gebruik en daar
mag iedereen binnen komen lopen. Ook als je alleen
voor de gezelligheid eens een keer een kijkje wil
komen nemen. Of kom bij ons aan tafel een boek
lezen met een kopje koffie erbij.

Hoe werkt het uitlenen?

Je kunt een boek uitkiezen en mee naar huis nemen,
we noteren alleen wat gegevens. Dit boek kun je dan
later komen terugbrengen. Stel nou dat je het boek
graag zelf zou willen houden in plaats van
terugbrengen. Dat kan, dan kun je gewoon een ander
boek inleveren.

Wat kost uitlenen?
Het is helemaal gratis!

Wanneer is de Dorpshieb open?

Op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Tijdens schoolvakanties zijn er mogelijk aangepaste
openingstijden, zie het prikbord.

Welke boeken zijn er allemaal?

We hebben hier hele leuke kinderboeken en
stripboeken staan. Maar voor volwassenen is er ook in
elke categorie iets te vinden, van informatieve boeken
tot romans. Kookboeken, creatieve knutselboeken,
historische boeken, noem maar op. Van alles wat!

Hoe gaat het inmiddels met de Dorpsbieb?

Het begint nu langzaam op gang te komen. Er zijn al
een aantal vaste “klanten”. Onze deur staat altijd open,
iedereen is van harte welkom om eens een keertje te
komen kijken. De koffie staat klaar!

Hebben jullie nog plannen/ideeén voor de
komende tijd?

We zouden het super gezellig vinden om een
voorleesuurtje op te starten op de woensdagmiddag
voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Lijkt jou dit ook
leuk? Kom dan een keertje binnen en wie weet kunnen
we wat afspreken!

Wat willen jullie de inwoners van Neeritter verder
nog vertellen?

Vooral dat de deur bij ons open staat! Kom een kijkje
nemen en zie met eigen ogen wat er hier allemaal
gebeurt!

Dorpsbieb
Dorpshuis ‘Ons ltters Thuis’
Op den Heuvel 25 - Neeritter




Even voorstellen: de Heemtafel met
Truus Scheres en Jacques Manders

Wat is de opzet van de Heemtafel?

We willen graag een ontmoetingsplaats bieden,
waarbij we de focus leggen op cultuur, natuur en
historie van onze omgeving. Met name over de 5
kerkdorpen van de voormalige Gemeente Hunsel:
Hunsel, Haler, Ell, Ittervoort en natuurlijk Neeritter. Aan
deze tafel ontstaan mooie verbindingen tussen
mensen.

Hoe wordt dit in praktijk gebracht?

In het voormalige klaslokaal van groep 2
(kleuterlokaal) staat een grote, centrale tafel; de
Heemtafel. Hier drinken we samen koffie of thee en
deze tafel nodigt vooral uit om, in een plezierige sfeer,
te vertellen of naar elkaars verhalen te luisteren. De
Heemkundevereniging heeft een eigen archief, waarin
ook vele foto’s, maar bezoekers nemen ook zelf foto’s
van vroeger mee. Plekken en personen krijgen meer
inhoud door samen proberen te achterhalen wanneer
en waar de foto gemaakt is en wie erop te zien is/zijn.
Anekdotes, feiten en personen komen tot leven.

Wat voor activiteiten zijn er nog meer?

ledere week is anders. We kunnen kennis delen.
Sommige mensen hebben een verzameling om te
laten zien, of ze vertellen over een onderwerp
waarover zij veel kennis hebben of over iets dat hen
aan het hart gaat. Regelmatig bekijken we een
natuurfilm, gericht op natuur in onze eigen omgeving.
Feestdagen, de seizoenen, of bijvoorbeeld
dialectwoorden komen vaak terug.

Wanneer is de Heemtafel open?
Op elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

“archiefkast, straks ook bestemd voor uitleen of lezen”

Moet je lid zijn van de Heemkundevereniging?
ledereen kan vrij bij de Heemtafel binnenlopen. We
vragen een bijdrage van €1 voor koffie of thee.
Natuurlijk kun je ook lid worden van de
Heemkundevereniging, om ons te steunen in de
activiteiten. Loop een keer binnen en vraag meer
informatie aan Truus of Jacques, of stuur een mail
naar info@hvhunsel.nl. Er is ook een website:
www.hvhunsel.nl

Hoe gaat het inmiddels met de Heemtafel?

Er is duidelijk behoefte om met elkaar over vroeger te
praten of beeldmateriaal te bekijken. Gemiddeld zijn er
per week meer dan 10 bezoekers die ook eigen
onderwerpen voorstellen, meedoen met andere
activiteiten of initiatieven nemen. Onze bezoekers
komen met name uit de 5 kerkdorpen van de
voormalige Gemeente Hunsel, maar ook uit de verdere
omgeving.

Hebben jullie nog plannen/ideeén voor de
komende tijd?

We zijn dit voorjaar gestart om een eigen Heemtuin te
maken, met planten die vroeger veel in tuinen van
burgers en bij boerderijen te vinden waren. Door het
zeer natte voorjaar en een tekort aan “handjes” staat
dit idee nog in de kinderschoenen. Ook krijgen we
vanuit de heemtafel hulp bij het moderniseren van het
archief. Het grootste gedeelte hiervan is nu nog te
vinden op de Driessensstraat, wij willen het graag over
een jaar voor iedereen toegankelijk hebben.

Wat willen jullie de inwoners van Neeritter verder
nog vertellen?

We willen met name vooral iedereen graag van harte
uitnodigen. Kijk eens op de zolder, bij de mensen thuis
ligt nog zoveel materiaal van vroeger en het zou zonde
zijn om dit verloren te laten gaan. Dus kom vooral
langs en kom kijken, luisteren, vertellen of iets laten
Zien!

Heemtafel
Dorpshuis ‘Ons ltters Thuis’
Op den Heuvel 25 - Neeritter



Sfeerimpressie Open Monumentendagen
14 en 15 september

Foto’s met dank aan Stichting De Paeperbus:

2 nov Concert Harmonie Sint Lucia in
Sittard

9 nov Sint Maartenviering

23 nov Sinterklaasviering

18-22 nov Speculaasactie Jong Nederland

29 nov—1 dec Jubileumweekend Walvaegers 6x11

Week 50 Kerststerren en amaryllis actie
Harmonie Sint Lucia

) _ _ _ 31 dec Grabbelen
Er zijn nog setjes briefkaarten met afbeeldingen 31 dec Wafelactie Schutterij St. Lambertus
van de St. Lambertuskerk te koop.

Hiervoor kunt u terecht bij de Armenmolen —
Molenstraat 12 — Neeritter.

Als u wilt reageren of zelf nieuws wilt laten opnemen in
de nieuwsbrief, mail dan naar itterlaeftj@gmail.com


mailto:itterlaeftj@gmail.com

